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Betreft : Uw kerstboodschap d.d. 24/12/03 
 

Sire, 
 

In naam van alle ouders en familieleden van mensen met een handicap willen wij u van harte 
bedanken voor de aandacht in uw kerstboodschap voor ons en onze kinderen. Het is een hart onder 
de riem van vele gezinnen die in de problemen zitten. 

Als ouders zijn wij héél blij, in het bijzonder met volgende passages : 

“Het is een werkelijkheid van elke dag die zwaar te dragen valt. En nochtans, hoe dikwijls 
zijn de koningin en ikzelf niet getroffen geweest door de moed, het optimisme, ja 
zelfs de blijheid die deze personen uitstralen. Wij waren daar onlangs getuige van tijdens 
een receptie die hun te Laken werd aangeboden, en ook nog bij ons recent bezoek aan 
Geel. 

De inspanningen die dit jaar in ons land en in Europa werden geleverd, om een betere 
integratie van de gehandicapten in onze samenleving te stimuleren moeten, met hun effectieve 
medewerking, worden voortgezet. Verschillen dienen wij beter te begrijpen en te aanvaarden. 
Kortom, het komt erop aan anderen respect te betonen en ons solidair op te stellen.” 

Personen met een handicap geven inderdaad vaak blijk van moed en optimisme en stralen meestal 
een grote blijheid uit … Mensen met een mentale handicap zien de wereld door andere ogen. Voor 
hun is het leven heel eenvoudig. Zij leven immers in ‘de zesde wereld’, waar alles echt en puur is ! 

Voor ons als familieleden van mensen met een mentale handicap ligt dat heel anders. Wij maken ons 
grote zorgen over de toekomst van onze kinderen : 

ü Ouders zien hun kinderen graag. En ze hebben er alles voor over. Maar sommige kinderen 
met een mentale handicap kunnen hun familie zo belasten dat het ganse gezin er psychisch 
onder lijdt. Soms komen familieleden in een diepe depressie terecht. 

De enige oplossing is dan een opname van de persoon met een handicap in een 
instelling. Maar alle voorzieningen in Vlaanderen zijn volzet ! En de nodige extra 
uitbreidingen worden niet toegestaan door de Vlaamse overheid. 

ü Alle ouders wensen dat hun kinderen naar een gewone school kunnen gaan. Meestal lukt dat 
niet zo goed voor mensen met een mentale handicap : op een gewone school leert men 
immers lezen en schrijven. Mensen met een mentale handicap moeten zelfredzaamheid en 
sociale vaardigheden leren. Dat kan het beste in buitengewoon onderwijs.  

http://www.tekort.be
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Inclusie en integratie in de gewone maatschappij moet mogelijk zijn voor hen die dat 
wensen en aan kunnen. Men moet dus inderdaad aandacht hebben voor de verschillen 
tussen de verschillende soorten handicaps. 

ü Wanneer kinderen in een voorziening voor minderjarigen 21 jaar worden, moeten zij 
overschakelen naar een dagcentrum of een tehuis voor volwassenen. De nood aan opvang 
verdwijnt immers niet.  

Maar die voorzieningen zijn volzet. Zo moeten deze jong-volwassenen met een 
mentale handicap noodgedwongen terug naar huis. De omgekeerde wereld ... 

ü Bejaarde ouders die heel hun leven voor hun zorgenkind gezorgd hebben, gaan soms zelf op 
zoek naar een voorziening die de zorg kan overnemen, ook wanneer de ouders er niet meer 
zijn. Ouders wensen deze keuze zelf tijdig te maken en de opname te verzachten.  

Dat lukt echter niet omdat alles volzet is. Vrije keuze van voorziening is er al helemaal 
niet : men moet blij zijn met elk aanbod ! En toch willen ook graag die ouders een 
plaats zoeken waar hun kind gelukkig kan verder leven, ook als ze er niet meer zijn … 

De basis van dit probleem is dat de Vlaamse overheid te weinig plaatsen voorzien heeft. Enerzijds 
keurt de Vlaamse overheid de aanvragen goed en deelt het ‘tickets’ uit. Anderzijds echter worden er 
geen extra opvangplaatsen goedgekeurd !  

Wanneer mensen hun ticket dan wensen te gebruiken en geen ‘open’ plaats vinden, dan komen ze op 
de centrale wachtlijst. En daar staan nu al meer dan 6.000 mensen op ! Sommige al meerdere jaren 
en zonder enig vooruitzicht … Een schande voor een welstellende regio ! 

De echte oorzaak is een tekort van bijna 3.000 plaatsen in de tehuizen voor volwassenen. Als gevolg 
daarvan is de doorstroming vanuit de andere types van opvang tot stilstand gekomen :  

1. mentaal gehandicapten blijven in de psychiatrie zitten, omdat ze niet naar de gewone 
instellingen terug kunnen nadat ze tot rust gekomen zijn. 

2. mentaal gehandicapten die geïnterneerd werden, moeten in de gevangenis blijven en kunnen 
niet naar de psychiatrie verhuizen, hoewel ze niet in de gevangenis thuishoren. België is daar 
al meermaals internationaal voor veroordeeld. 

3. Observatiecentra, revalidatiecentra, centra voor kortopvang, … ze slippen allemaal dicht 
omdat hun gasten niet naar gewone instellingen kunnen doorschuiven … 

4. Gezinnen begeven het onder de immens hoge druk bij gebrek aan aangepaste opvang. 

De voorzieningen zijn in staat om deze problemen op te lossen, op voorwaarde dat er extra subsidies 
zouden komen. Er moeten ongeveer 200 woningen voor 15 volwassenen bijgebouwd worden. Het 
extra personeel daarvoor zou ongeveer 120 mio euro per jaar kosten. 

En daar heeft Vlaanderen geen geld voor over. Hoewel diezelfde Vlaamse overheid zegt dat ze dit 
jaar een overschot heeft van 230 mio euro !! 

Volgens ons is het dus een kwestie van prioriteiten en daarom zijn wij ook zo blij dat u in uw 
kerstboodschap aandacht had voor onze problemen. En dat u ook zegt dan iedereen solidair moet 
zijn. En net die solidariteit ontbreekt er … 

Daarom hebben wij met enkele ouders de vzw Opvang Tekort opgericht. Onze kinderen zijn 
onmondig en ze kunnen zich niet zelf verdedigen. Wij hadden dus geen andere keuze dan op te 
komen voor hun rechten. 

http://www.tekort.be
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Dit jaar hebben wij een 
affiche-campagne gehouden. 
Er werden meer dan 20.000 
affiches verspreid over gans 
Vlaanderen. Een geweldig 
succes ! In bijlage kan u zo’n 
affiche vinden. 

Ondertussen heeft onze 
vereniging bijna 2.000 leden 
en hebben wij veel goodwill 
losgemaakt. 

Op 28 maart 2003 heeft de 
Vlaamse overheid eindelijk een 
plan aangekondigd om de 
wachtlijsten weg te werken. 

Volgens ons was dit plan echt het ‘minimum minimorum’, maar zelfs dat plan wordt nu niet correct 
volgens afspraak uitgevoerd. De uitbreidingen die op 1 januari 2004 zouden starten, werden 
uitgesteld tot 1 september, naar een volgende regering dus ! 

Kortom : wij zijn echt ten einde raad. En enkele van de wanhopige ouders vroegen daarom om u nu 
een brief te sturen : uw kerstboodschap heeft hen terug hoop gegeven.  

Als dynamische ouders zouden wij ook graag zelf initiatieven te nemen, maar we vinden nergens 
gehoor. Hierbij denken wij aan : 

1. het bouwen van één of meerdere woningen voor 16 van onze kinderen op de wachtlijst. 

2. het oprichten van een ‘Stichting Kleine Ster’ dat gelden moet verzamelen om extra woningen 
voor volwassenen te bouwen. De voorzieningen hebben immers geen middelen meer … 

3. het oprichten van een ‘Zesde Wereld Stichting’ die steun moet bieden aan ouders van 
kinderen met een mentale handicap die in een voorziening wonen of wensen te wonen. 

Met uw steun zou één of meerdere van die initiatieven eindelijk van de grond kunnen komen. 

Over enkele maanden komen onze kinderen terug naar huis omdat ze 21-jaar worden. We worden 
wanhopig. Eventueel willen wij u of uw medewerkers eens persoonlijk ontmoeten om ons verhaal toe 
te lichten. Uiteraard bent u ook van harte welkom in de ‘zesde wereld’ van onze kinderen.  

In de afwachting van een voorspoedig antwoord van uwentwege, danken wij u nogmaals voor uw 
Kerstboodschap en wensen wij u en uw familie op onze beurt nog een zalige kersttijd en een heel 
gelukkig en voorspoedig nieuw jaar 2004. 
 

Met de meeste hoogachting, 

 

 

Marc Van Gestel 
voorzitter vzw Opvang Tekort 
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